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Website: www.hulp-moldavie-transnistrie.nl
Facebook: Stichting Hulp Moldavié Transnistrié

Onze vrijwilligers van de Stichting Hulp Moldavié-Transnistrié zetten zich belangeloos in voor de armen
en behoeftigen in Transnistrié, een landje afgescheiden van Moldavié onder Russische invloed.

Corona en de oorlog in buurland Oekraine hebben ons er vijf jaar van weerhouden om naar Transnistrié
te reizen, maar in september zijn we dan eindelijk weer gegaan. De ontvangst was allerhartelijkst en
emotioneel. Dankzij de donaties die wij ontvangen, onze hartelijke dank hiervoor, worden er iedere maand
65 voedselpakketten samengesteld door onze helpers ter plaatse. Op dit moment kost één voedselpakket
18 euro.

Olympiada, onze vrijwilligster van het eerste uur, is 80 jaar en haar gezondheid laat tegenwoordig helaas
te wensen over. Gelukkig woont Galya, onze verpleegster, tegenover haar, en kan zij Olympiada verzorgen
en helpen.

Nu wij daar waren, zijn wij mee geweest met het bezorgen van de pakketten. Wij komen dan ook bij de
mensen binnen en het is altijd schrikken om te zien hoe zij wonen en leven. Elk huisje staat op een omheind
terrein met een poort. Die poort is op slot en we moeten dus roepen als we het voedselpakket af willen
geven. Een bel is er niet.

Als je door de poort komt sta je op een kale zandvloer waar een hond(je) voor extra beveiliging zorgt, en
waar soms ook kippen en/of geiten rondlopen. Sommige mensen hebben ook een groentetuintje.

De huisjes zijn klein en heel armoedig, er is geen centrale verwarming, en heel vaak ook geen douche. Een
badkamer zoals wij die kennen zie je daar niet. De “woonkamer” is vaak tevens slaapkamer. Als er veel
kinderen zijn is er soms nog een extra slaapkamertje, of er worden stapelbedjes neergezet. Er staan er
soms wel drie. In het keukentje staat de houtkachel die dient om het hele huis te verwarmen, en meestal
ook om op te koken. Dankzij de donaties van Kiwanis Dommelland te Valkenswaard, hebben wij in het
verleden acht gezinnen van hout kunnen voorzien. Veel huisjes hebben alleen een zand- of betonvloer.

Er zijn diverse gehandicapte kinderen. Hun ouder(s) krijgen iedere maand een voedselpakket. Als het nodig
is worden ook de medicijnen door ons betaald. Er is daar geen zorgverzekering of dagbesteding zoals wij
die kennen.

Een gehandicapte mevrouw die in een appartement zonder lift op de eerste verdieping woont, heeft ter
vervanging van haar versleten slaapbank een nieuwe gekregen.

In Bychok hebben wij de dorpsschool bezocht. Zij hebben ons laten zien wat ze de afgelopen jaren met het
gedoneerde geld hebben gedaan. Zo hebben ze de toiletten en wastafels kunnen vervangen en
schoolmeubilair aan kunnen schaffen. Voor twaalf kinderen betalen wij het schoolgeld omdat de ouders
dat niet kunnen.



Voor de school in Bychok nieuw meubilair en sanitair.

De vijftien kinderen die dankzij de donatie van Kiwanis mee op zomerkamp konden gaan, stonden ons na
schooltijd op te wachten om ons te bedanken. In de hoofdstad Tiraspol hebben we de drie gezinnen
bezocht die ook maandelijks financiéle hulp van ons krijgen. Waaronder een gezin met negen kinderen.

Als laatste hebben we Nicolai ontmoet. Hem hebben we op 6-jarige leeftijd, samen met SDOK afdeling
Ede, kunnen helpen door een hartoperatie te betalen. Nu is hij 28 jaar, getrouwd en heeft zelf een zoontje
van 3,5 jaar en 3 bonuskinderen. Hij is financieel zelfstandig en maakt het heel goed. Het was voor hem en
voor ons een blij en emotioneel weerzien. Hij vertelde op zoek te gaan naar de specialist die hem destijds
heeft geopereerd.

Nicolai kort na zijn hartoperatie Nicolai nu met Astrid en Toos

In de afgelopen vijf jaar zijn veel mensen overleden, maar ook nieuwe gezinnen zijn blij met onze hulp.
Overal was de dankbaarheid groot.

Tenslotte willen we hier nog vermelden dat een kennis van ons, Paul van der Stap, een fotoboek over
Transnistrié aan het maken/schrijven is. Zijn boek komt in mei 2025 uit en heet “This Bittersweet Life”.
Meer informatie hierover vindt u op: https://www.voordekunst.nl/projecten/17711-fotoboek-this-
bittersweet-life

Het zal u wel duidelijk zijn:
“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”

Wij wensen u een Vredig Kerstfeest en een hoopvol en gezond 2025.

Adri Zeegers (voorzitter), Astrid Baltussen (penningmeester) en Toos Linsen-Rijk (secretaris).



